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Verhoeven A. (1), Winnepeninckx M. (1), Meulemans E. (2) 

Afwezig : Robberechts W (1) 
 
 

 

Die dinsdag staan we daar dan met 15 (Christa komt er pas met de lunch bij) in 

de druilerige regen, klaar om ons door “Koeneke” muzikaal te laten leiden door 

het Schoonselhof. Tenminste door een klein gedeelte ervan. Vooral dat deel met 

bekende namen.     

We groeten Peter Benoit, Hendrik Conscience, La Esterella, Ferre Grignard, 

Robert Mosuse, Bob Davidse, Alice Nahon, Will Ferdy……….. en luisteren 

naar hun lied of hun gedicht. Dat gebeurt behoorlijk respectvol en zelfs onder 

een flauw lentezonnetje. 

Om 12 u worden we verwacht op de koffietafel in taverne Fantom: heerlijke 

broodjes met beleg, koffiekoeken, rozijnenbroodjes, koffie , thee, bruis) en plat 

water… Het smaakt na die wandeling. 

Om 13.45 u is het tijd om te vertrekken richting Hemiksem, naar de Sint 

Bernardus abdij, waar een gids ons al staat op te wachten.  

In de abdij kan je sinds een aantal jaren het tegelmuseum Gilliot en Roelants 

bezoeken.  

Het tegelmuseum houdt de herinnering levend aan de tegelfabriek, gesticht in 

1898 als S.A. Manufactures Céramiques d’Hemixem Gilliot et Cie. De fabriek 

was lang de grootste tegelproducent van Europa en voerde uit naar alle 

continenten. Ze was gevestigd vlak bij de abdij. Veel van de ontwerpen zijn van 

de hand van Joseph Roelants.  

Tegels zijn er, in alle kleuren, op panelen met de meest uiteenlopende 

onderwerpen. Er zijn tegels voor verschillende gelegenheden. Echt de moeite 

om er eens langs te lopen. Het museum is vrij toegankelijk, in de zomer van 

woensdag tot zondag van 14 tot 17 u. en ligt aan het fietsknooppunt 85. 

 

Het was weer een geslaagde uitstap. We kijken alvast uit naar de volgende 

activiteit. 
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